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Reislustige Hendrik 

In deze maanden gaan veel mensen op reis om er even uit te zijn en bij te komen van een jaar hard werken. De kof-
fer van graaf Hendrik III van Nassau stond ook altijd klaar voor vertrek. Eerst begon hij zijn loopbaan bij Filips de 
Schone, toen die nog landsheer was van de Bourgondische Nederlanden. Later moest hij als raadsman en opperka-
merheer van keizer Karel V zijn heer vaak begeleiden op de tochten door het Heilige Roomsche Rijk en Spanje. Drie 
standplaatsen van Hendrik tussen 1522 en 1530 zullen we hier kort bezoeken. 

In de functie van opperkamerheer en grootkanselier, de hoogste functie aan het hof van Karel V, was hij constant 
aan de zijde van de keizer. Zo vertrok Hendrik in het gevolg van de keizer op 2 mei 1522 vanuit Brussel naar Meche-
len en via Engeland naar Spanje. Hendrik verbleef de eerste twee jaar vooral in Noord-Spanje. Van 5 september 
1522 tot 15 augustus 1523 woonde hij hoofdzakelijk in Valladolid. 
 
Valladolid 
De stadsnaam stamt waarschijnlijk af van de Keltische uitdrukking Vallis Tolitum 
(vallei van wateren), aangezien de stad in een vallei ligt tussen de Pisuerga en de 
Esgueva. De eerste permanente bewoners van de omgeving van Valladolid waren 
inderdaad Kelten. Zij werden echter verdreven door de Romeinen die op hun beurt 
plaats moesten maken voor de Moren. Hierna maakte de stad deel uit van de ko-
ninkrijken Castilië en León. Ten tijde van het verblijf van Hendrik had de stad al een 
rechtbank. Zestien jaar voor de komst van Hendrik was Columbus er overleden en 
begraven. Waar Hendrik zijn onderkomen had, is niet duidelijk. In ieder geval niet in 
het koninklijk paleis, want met de bouw daarvan werd pas in 1526 begonnen. Een jaar 



later werd Filips II van Spanje in deze eerste hoofdstad van het Spaanse koninkrijk geboren. De nazaten van Hen-
drik III van Nassau zullen nog veel met hem te stellen krijgen. 
De koffers worden gepakt en Hendrik reist door naar Pamplona waar hij op 31 oktober 1523 arriveert. 

 
Pamplona 
Het is de hoofdstad van de Spaanse regio Navarra en is gelegen aan de rivier de Arga. De stad 
is door de Romeinen gesticht en heette toen Pompaelo (stad van Pompeius). In de middeleeu-
wen was het de hoofdstad van een rijk dat zich uitstrekte tot ver voorbij de Pyreneeën. Wat 
Hendrik daar nu precies heeft uitgespookt is moeilijk na te gaan. Ook zijn verblijfplaats is on-
bekend.  
Inmiddels was hij al wel ruim twee jaar weduwnaar van Claudia van Chalon, de moeder van 
René. Mogelijk hield hij zich in Pamplona ook bezig met het regelen van een nieuwe huwelijks-
kandidate, want na een half jaar wordt alles weer opgepakt en gaat het hele gevolg richting 
Burgos. 
 

Burgos 
Burgos wordt rond 880 gesticht op een hoogte van 860 m aan de rivier Arlanzón.  Later 
wordt het de hoofdstad van Castilië. In 1200 wordt de eerste van de uiteindelijk acht brug-
gen over de rivier gelegd ten behoeve van de pelgrims die op weg zijn naar Santiago de 
Compostella. Vanwege al die langstrekkende pelgrims werd er spoedig begonnen met de 
bouw van de kathedraal. Ook Columbus bezoekt Burgos in 1495 na zijn tweede ontdek-
kingsreis. Hij wordt door Ferdinand en Isabella ontvangen in de Casa del Cordon. Het is 
aannemelijk dat Hendrik hier ook zijn koffers geopend heeft. 

 
Maar een andere locatie kan ook in 
aanmerking komen, namelijk het kasteel van Burgos. Het is 
gebouwd in 884 in opdracht van Diego Rodriguez Porcelos op 
de top van een kleine berg, waardoor het zo’n 75 m boven de 
stad uitstak. Uitstak, want in 1813, tijdens de Spaanse Onafhan-
kelijkheidsoorlog, werd het kasteel met buskruit opgeblazen, 
waardoor er nu alleen nog een ruïne is te bezichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 

Op 27 juni 1524 treden graaf Hendrik III van Nassau en mar-
kiezin Mencia de Mendoza in het huwelijk. Zij gaven elkaar 
het ja-woord in de kathedraal van Burgos. De bouw hiervan 
was gestart in 1221 in opdracht van koning Ferdinand III van 
Castilië en werd in 1230 in gebruik genomen. Het huwelijk 
vond misschien wel tussen de steigers plaats, want de bouw 
duurde tot 1567. 
 
Pas in oktober 1529 vertrekt het echtpaar met souvenirs en huwelijksgeschenken naar Breda. 
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